
EMA Reizen ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET Kring Senioren KBO Heeze-Leende 

een 5 daagse reis naar Vredesregio Munsterland 

Munsterland kent een rijke geschiedenis. Het werd mede gevormd door de stad Münster. Münster had betekenis 
als Bisschopstad, Hanzestad en ook dankzij de Vrede van Münster. De regio is bekend om zijn Katholieke 
eigenheid, Barokke architectuur en landelijke karakter. De bewoners in Münsterland voelen zich sterk verbonden 
met de stad Münster met het besef waaraan zij de verbondenheid te danken hebben. De veroudering van de 
diverse stadscentra wordt dusdanig  onderhouden, zodat deze ook lonend zijn om te bezoeken. Het  cultuur- 
landschap van Munsterland is zeer afwisselend. Zo zien we tijdens deze afwisselende reis de groene weide, 
glooiende heuvels, kleine bospercelen, pittoreske dorpen, oude steden en de adellijke kastelen/burchten.  

 We verblijven in Hotel Clemens – August  in de plaats Davensberg. Dit familiair hotel is een 
perfecte uitvalbasis om de regio Münsterland te verkennen. De modern ingerichte kamers waarin u 
verblijft zijn voorzien van douche, toilet, bureau, TV en gratis WIFI. Via een lift zijn de kamers op de 
verdiepingen bereikbaar. Iedere ochtend staat er een zeer uitgebreid ontbijtbuffet voor u klaar. We 
verblijven op basis van half pension. In de avond geniet u van een heerlijk diner. In de bar kan men 
genieten van een speciaal voor het hotel gebrouwd biertje.  

Vertrekdatum: 10 augustus 2026 

                  Bij de reissom is inbegrepen: 

• Reis per luxe touringcar voorzien van minibar, airco en toilet. 
• Verblijf in goede hotel op basis van half pension 
• Excursieprogramma zoals beschreven incl. alle genoemde entrees            
• 4 x overnachting in op basis van half pension 
• Koffietafel dag 1 
• Entree en rondleiding klokkenmuseum 
• Rondrit met Clemens-August-Expres 
• Entree Nordkirchen 
• Entree Freilichtmuseum Münster 
• Welkomstdrankje 
• Muziekavond  
• Afscheidsdiner dag  5                                                           
• Alle taxen 
• Consumentenbijdrage calamiteiten- garantiefonds 
• Reserveringskosten 
• De diensten van uw chauffeur/reisleider 

 
Niet bij de reissom inbegrepen: 

• Annulerings- en/of reisverzekering 
• Persoonlijke uitgave 
• Niet genoemde maaltijden, dranken en eventuele niet genoemde entrees 

 

Reissom:                                        € 666,50 p/p  
Toeslag 1-persoonskamer:  €    80,00 p/p        

                    

                                                                                                                       

 

Als u wenst deel te nemen aan bovenstaande reis kunt u zich aanmelden via het bijgevoegde 
aanmeldingsformulier bij: 

MW. LIESBETH LINGERS, DE IMKER 4, 5591 MX HEEZE 
 06-15659992  liesbeth.lingers152@gmail.com 

Gelieve dit te doen voor 30 april 2026 

 

 

mailto:liesbeth.lingers152@gmail.com


 Reisprogramma: 

Dag 1: Nadat we de bagage in de touringcar hebben geplaatst, gaan beginnen aan onze reis naar 
Munsterland. We rijden richting het oosten van het land. Voordat we de grens naar Duitsland passeren 
maken we een stop voor een lunch. Nadat we hebben geluncht vertrekken we richting Münsterland.  
In de middag bezoeken we een klokkenmuseum. Het interactieve museumbezoek is een soort tijdreis 
door de geschiedenis van de klokken. Tijdens een rondleiding (Duitstalig) ervaart u de verschillende 
melodieuze klanken van de klokken. Sinds 2025 heeft men in Duitsland het klokkengieten en de 
muziekklanken van de klok opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed. Later in de middag arriveren 
wij bij ons hotel waar we 4 nachten verblijven.  
Dag 2: Na het ontbijt rijden we via een landelijke route naar het oude handelsstadje  Werne. Dit stadje 
aan de rivier Lippe heeft een rijke geschiedenis welke terug gaat tot in de 9e eeuw. Vandaag de dag 
brengen de oude gebouwen in het centrum het verleden aan het licht. In het gezellige centrum liggen de 
belangrijkste bezienswaardigheden van de stad kort bij elkaar. Bij een van de horecazaken kan men 
goed terecht voor een vrije lunch. Aan de rand van het historisch centrum van Werne vinden we nog een 
kuurpark met inhalatorium. In het Duits noemen we het Gradierwerken. Hier kan men zoutrijk water 
inhaleren. De Gradierwerken in het stadspark van Werne zijn 50 meter lang en 9 meter breed. In de 
middag staat er een rondrit gepland met een toeristen treintje. De Clemens-August-Expres vertrekt 
vanaf het hotel en maakt een verkenningstocht van 1 uur in de omgeving van onze standplaats.   
Dag 3: In de voormiddag bezoeken we het stadje Telgte met zijn rijke historie. Sinds de 17e-eeuw is 
Telgte bekend als bedevaartsoord. Veel pelgrims weten de weg naar Telgte te vinden om een bezoek te 
brengen aan de “Biddende moeder”. Het middelpunt van het karakteristieke stadje is de 
bedevaartkapel met vlakbij de St. Clemenskerk. In het nabij gelegen centrum zien we enkele goed 
bewaarde gevels uit de 16e – 18e eeuw. In de middag rijden we naar het slot Nordkirchen, ook wel 
„Westfälisches Versailles“ genoemd. Het Barokke kasteel dateert uit de 18e-eeuw en werd gebouwd in 
opdracht van een Prins-Bisschop uit Münster en het diende als residentie. Hier bezoeken we de tuinen 
en indien mogelijk een deel van het kasteel o.l.v. een gids (Duitstalig).  
Dag 4: Vandaag zijn we de hele dag in de stad Munster. In de voormiddag bezoeken we eerst het 
Freilichtmuseum. In dit kleinschalig museum maken we een tijdreis in de wereld van de vroegere 
inwoners van Munsterland en Emsland. Na dit bezoek rijden we naar het centrum van Munster. De 
bijnaam van Munster is Vredestad nadat hier de Vrede van Munster werd getekend. Deze ondertekening 
maakte een einde aan de tachtig jarige oorlog en werd de onafhankelijkheid van de Nederlanden 
erkend. De St. Pauluskathedraal, de mooie gevels in het straatbeeld en de Prinzipalmarkt mag u niet 
gemist hebben tijdens deze stedentrip. U krijgt hier voldoende tijd om het allemaal te zien.  
Dag 5: Vandaag nemen we afscheid van het hotelpersoneel. Voordat we het Munsterland achter ons 
laten maken we nog een bezoek aan de, centraal in het Munsterland gelegen, plaats Billerbeck. Het is 
een kleine plaats met een machtige Kathedraal welke door de staat erkend is als bedevaartsoord. De 
Friese misionaris en Rooms-Katholieke Bisschop Ludgerus stierf in Billerbeck. Op de plaats waar ooit 
zijn grafkapel stond werd de Lutgeri Dom gebouwd. Met een bezoek aan Billerbeck ronden we onze 
kennismakingsreis naar Munsterland af. Voordat u wordt teruggebracht naar uw opstaplocatie maken 
we nog een stop voor een afscheidsdiner.   

 

 

 

 

                     


